
 
 
 
 
Het Auteurstreffen van Koukleum bij  
Boekhandel Dominicanen in Heerlen 
 
 

Op zondag 3 maart vertrok ik 
na een lekker ontbijt ter ere 
van de vijftiende verjaardag 
van onze zoon Siem, naar 
Heerlen. Met een koffertje vol 
met goodies, boekenleggers en 
mijn spiksplinternieuwe 
banner in de auto reed ik naar 
het zonnige zuiden. Voeg daar 
een lekker dosis vrolijkheid aan 
toe, en je hebt een 
boekenfeestje. Bryan en 
Veronique van Koukleum 
hadden me uitgenodigd voor het eerste auteurstreffen 
dat ze organiseerden. Samen met auteurs Inge Spaan, 
Lisette Kuijt, Floris Kleijne en Jacobine van den Hoek was 
ik te gast bij Boekhandel Dominicanen om mijn net 
verschenen feelgood Geknipt voor elkaar te signeren. 

 
Aangekomen in het 
gebouw waar de 
boekhandel gevestigd is, 
werd ik al opgevangen 
door twee lieve lezers; 
Willemijn en Heidi. Ze 
wilden allebei een 
exemplaar van mijn 
debuutroman Naar de 
Noorderzon. Maar goed 
dat ik twee in mijn 
koffertje had gestopt. 
Toeval bestaat niet, 

zeggen ze dan... Ik werd ook nog eens flink verwend door 
de dames met heerlijke chocolade, thee en een briljant thee-ei in de vorm van een föhn. 
 

Nadat ik flink wat boeken had 
gesigneerd voor de lezers die op het 
event waren afgekomen en er de 
nodige foto’s waren genomen, was 
daar ineens die lieve Tamara 
Haagmans. Samen met haar Patrick 
kwam ze om me een cadeautje te 
brengen. Ze had diezelfde ochtend 
een steen beschilderd met een 
afbeelding van de cover van mijn 
boek. Ik was er even helemaal stil 
van. 
 



Met thrillerauteur Inge Spaan wisselde ik een gesigneerd boek 
uit. Ik ben heel benieuwd naar haar nieuwe thriller Schrikkeldag. 
Die gaat deze zomer mee op vakantie naar Italië, heb ik haar 
beloofd. 
 
De tijd vloog en voor dat 
we het wisten was het 
alweer tijd voor de 
groepsfoto en om onze 
spulletjes weer te 
pakken. Op naar Brabant 
om nog een klein feestje 
te vieren met Siem. 
 

 
13 april mag ik gelukkig alweer terug naar Limburg voor een signeersessie in Kerkrade bij 
Boekhandel Deurenberg en in Maastricht bij Boekhandel Dominicanen. Met Bryan 
maakte ik zelfs nog plannen voor een extra stop die dag. Maar... daarover later meer... 
 
Liefs, Mienke 


