
Boekpresentatie Naar de Noorderzon                                     
 

Op vrijdag 19 november 2021 beleefde ik, omringd door mijn gezin, familie, 

vrienden en collega’s, mijn eerste boekpresentatie.  

 

Bij Bruna Kaatsheuvel nam ik het 

eerste exemplaar, van mijn 

debuutroman Naar de Noorderzon, in 

ontvangst van de uitgever. Wat begon 

met een idee dat ontstond tijdens onze 

vakantie in Noorwegen in 2019, was 

uitgegroeid uit tot een paperback, en 

later ook tot een e-boek. Natuurlijk 

werd er gespeecht.  

 

 

 

 

 

Onze dochter Fiene las vervolgens de 

proloog voor aan de aanwezigen. Onder 

het genot van een glas bubbels en 

heerlijke hapjes, heb ik die avond heel 

wat boeken gesigneerd. 

De volgende dag deed ik dat nog eens 

dunnetjes over bij Primera Loon op Zand, 

waar veel dorpsgenoten, vrienden en 

familieleden op af kwamen.  



Daar ontmoette ik voor de eerste keer collega-auteur Chantal Claassen, die 

spontaan mijn boek kwam kopen.  

Ik heb genoten tijdens de twee dagen. Het 

was zo leuk om de mensen die mijn boek 

kochten, te zien en spreken. De aandacht 

was nogal overweldigend.  

Het echte nagelbijten begint dan pas. De 

eerste keer al helemaal. Want wat vindt 

iedereen van het verhaal? Ik werd gelukkig 

snel uit mijn lijden verlost, door een aantal 

lezers die het in één ruk uitlazen.  

Ik kreeg in die eerste dagen keer op keer te horen dat het maar lastig weg 

te leggen is. Dat is één van de mooiste complimenten die je als schrijver 

kunt krijgen. 

 

Liefs, Mienke 


