
Boekpresentatie Vluchtgedrag                                                         

 

 

Op vrijdag 30 september 2022 verscheen 

Vluchtgedrag.  

De boekpresentatie vond wederom plaats 

bij Bruna in Kaatsheuvel waar ik het eerste 

exemplaar overhandigde aan inmiddels 

schrijfvriendin Chantal Claassen. Mijn twee 

andere schrijfvriendinnen Anja Janssen en 

Jacodine van de Velde waren ook 

aanwezig om me te supporten. Mijn 

dierbare proeflezer Jessica Dillema, was 

helemaal vanuit Friesland naar Brabant 

gekomen.  

 

 

Jessica las een stukje uit 

Vluchtgedrag voor. Onder het 

toeziend oog van mijn gezin, familie, 

vrienden, collega’s en lezers gaf ik 

een speech over de totstandkoming 

van mijn tweede boek. Het verhaal 

van Vik, Job en Yfke, schreef zichzelf, 

maar liet me alle mogelijke emoties 

voelen tijdens het proces. Soms 

leverde dat rare situaties op, 

wanneer ik bijvoorbeeld vol van 



emotie, ineens aan tafel moest om te 

eten met mijn gezin. Dat is het echte 

schrijversleven, zullen we maar zeggen. 

Na het officiële gedeelte was er het 

gebruikelijke glaasje bubbels, en 

trakteerde ik op zoete lekkernijen. 

Aansluitend mocht ik een flinke stapel 

boeken signeren voor de aanwezigen. 

 

 

 

Toen de laatste gasten 

vertrokken waren, ben ik met 

Chantal, Anja, Jacodine en 

Jessica nog een heerlijke cocktail 

gaan drinken. 

De volgende dag ben ik in de 

ochtend samen met Jessica, die 

een hotel geboekt had, een flinke 

ronde gaan wandelen bij Huis ter 

Heide in De Moer. Jessica had haar camera meegenomen en heeft de 

prachtigste foto’s gemaakt van de Schotse Hooglanders die rondlopen in 

het natuurgebied.  

 

Na de lunch – met Fries suikerbrood – vertrok 

ze weer naar Friesland en had ik in de 

middag nog een gezellige signeersessie bij 

Primera Loon op Zand, die eveneens goed 

bezocht werd. 

 

Liefs, Mienke 


