Signeersessies bij Boekhandel Deurenberg in Kerkrade en bij
Boekhandel Dominicanen in Maastricht

Op zaterdag 13 april mocht ik weer! Met een koffertje vol boekenleggers, wat lekkers en de
prachtige banner die ik samen met mijn schrijfmaatje Anja Janssen heb ontworpen, ging
ik met Jean-Max naar het zonnige zuiden. En zonnig, dat was het...

Nu ik dit schrijf bedenk ik me dat het nog even spannend was
in de dagen ervoor. Geknipt voor elkaar was immers niet
meer te bestellen bij het Centraal Boekenhuis. Het was
compleet uitverkocht! Ik heb mezelf even moeten knijpen en
kon wel lachen en huilen tegelijk. Hoe moest het nu met de
signeersessies die een paar dagen later gepland stonden?
Gelukkig reageerde mijn uitgever Zomer & Keuning adequaat
en waren er op zaterdag voldoende boeken om in Limburg te
signeren. Een tweede druk... Geweldig!

Om half twaalf arriveerden we in het gezellige Kerkrade waar
we warm ontvangen werden bij de prachtige nieuwe
Boekhandel Deurenberg. Koukleumpjes Bryan en Veronique,
die de signeersessies voor me georganiseerd hadden, waren

2 er ook al. Omdat het weer goed was besloten we om de
signeertafel buiten te zetten. Het werd een gezellige sessie waarbij ik leuke gesprekken
had met belangstellenden en een hele stapel boeken heb gesigneerd.

Om twee uur werd het tijd om
te vertrekken. Samen met Bryan
reed ik naar het prachtige
Maastricht omdat Jean-Max had
besloten om de route op de
gravelbike af te leggen. Hij kon
een trainingsrondje gebruiken.
Nadat we de auto in de
parkeergarage gezet hadden
haastten Bryan en ik ons naar
Boekhandel Dominicanen.
Natuurlijk moesten we een foto
maken met dé brug. In
Maastricht was het behoorlijk
druk. Slalommmend tussen het
W|nkelende publiek bereikten we de kerk waar me .
weer een mooie tafel met een indrukwekkende 4
stapel boeken en een warme ontvangst te
wachten stond. Opnieuw volgde een ‘knijp me
even want ik droom’ moment. Ik mocht in
Maastricht, de stad waar Geknipt voor elkaar zich
afspeelt, signeren in een van de mooiste
boekhandels die ons land rijk is. Twee uur lang heb
ik mijn boek gepromoot, gekletst met lezers en
gesigneerd. Bryan wierp zich op als mijn
persoonlijke pr-man en loodste de lezers naar me
toe.




Rond vijf uur zat het er alweer op en brachten we de
spullen naar de auto om vervolgens nog even na te
genieten in de stad. Daarbij kon een bezoekje aan
cocktailbar Mr. Smith natuurlijk niet achterwege blijven.

Ik heb genoten van weer een heerlijke dag in het
gastvrije Limburg en wil Bryan, Veronique en beide
boekhandels bedanken voor het mogelijk maken.
Tot de volgende keer.

Liefs, Mienke




